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Eerste lezing uit het boek Hosea (Hos. 2:16b.17b.21-22) 
Dit zegt de HEER: ‘Ik zal uw moeder Israël 
meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. En 
zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, 
als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. 
Ik zal je voorgoed tot mijn bruid maken. 
Ik zal je als bruid verwerven, in recht en gerechtigheid, 
in liefde en ontferming. 
Mijn vrouw zul je zijn, want Ik beloof je trouw, 
en jij zult de HEER toegewijd zijn.’ 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Antwoordpsalm (Ps. 103) 
Liefdevol en genadig is de HEER. 
 
 Prijs de HEER, mijn ziel, 

prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 
Prijs de HEER, mijn ziel, 
vergeet niet één van zijn weldaden. 

 
Liefdevol en genadig is de HEER. 
 

Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen, 
Hij redt uw leven van het graf,  
Hij kroont u met trouw en liefde, 

 
Liefdevol en genadig is de HEER. 
 

Liefdevol en genadig is de HEER, 
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
Hij straft ons niet naar onze zonden, 
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 

 
Liefdevol en genadig is de HEER. 
 
… 
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Zo ver als het oosten is van het westen, 
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. 
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, 
zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen. 

 
Liefdevol en genadig is de HEER. 

 
Tussenzang 
 
Tweede lezing uit de tweede brief aan de Korintiërs 
(2 Kor. 3:1b-6) 
Broeders en zusters, hebben we net als sommige anderen 
aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? 
U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, 
maar voor iedereen te zien en te lezen: 
u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, 
niet met inkt geschreven 
maar met de Geest van de levende God, 
niet in stenen platen gegrift maar in mensenharten. 
Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus 
tegenover God uitspreken. 
Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn 
dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; 
onze bekwaamheid danken we aan God. 
Hij heeft ons geschikt gemaakt 
om het nieuwe verbond te dienen: 
niet het verbond van een geschreven wet, 
maar dat van zijn Geest. 
Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
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Evangelie volgens Marcus (Marc. 2:18-22) 
De leerlingen van Johannes en de farizeeën 
hadden de gewoonte regelmatig te vasten. 
Er kwamen mensen naar Jezus toe, die Hem vroegen: 
‘Waarom vasten de leerlingen van Johannes 
en de leerlingen van de farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?’ 
Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten 
zolang de bruidegom bij hen is? 
Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, 
kunnen ze niet vasten. 
Maar er komt een dag 
dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, 
en dan is het hun tijd om te vasten. 
Niemand verstelt een oude mantel 
met een lap die nog niet gekrompen is, 
want dan trekt de nieuwe lap de oude stof kapot 
en wordt de scheur nog groter. 
Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, 
want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, 
net als de zakken zelf. 
Jonge wijn hoort in nieuwe zakken.’ 


