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Eerste lezing uit het eerste boek Koningen 
(1 Kon. 19:9a.11-13a) 
De profeet Elia kwam bij de Horeb, de berg van God. 
Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. 
‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, 
‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ 
En daar kwam de HEER voorbij. 
Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, 
die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, 
maar in die windvlaag bevond de HEER zich niet. 
Na de windvlaag kwam er een aardbeving, 
maar in die aardbeving bevond de HEER zich niet. 
Na de aardbeving was er vuur, 
maar in dat vuur bevond de HEER zich niet. 
Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 
Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. 
Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Antwoordpsalm (Ps. 85) 
Toon ons uw trouw, HEER, en geef ons uw hulp. 
 
 Ik wil horen wat God ons zegt. 

De HEER spreekt woorden van vrede 
tegen zijn volk, zijn getrouwen. 
Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij: 
zijn glorie komt wonen in ons land. 

 
Toon ons uw trouw, HEER, en geef ons uw hulp. 
 

Trouw en liefde omhelzen elkaar, 
recht en vrede begroeten elkaar met een kus, 
trouw bloeit uit de aarde op, recht ziet uit de hemel toe. 

 
Toon ons uw trouw, HEER, en geef ons uw hulp. 
 
… 



 
Deze bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
Lezingen A 19e zondag door het jaar  2 / 3 

De HEER geeft al het goede: 
ons land zal vruchten geven. 
Het recht gaat voor God uit 
en baant voor Hem de weg. 

 
Toon ons uw trouw, HEER, en geef ons uw hulp. 
 
Tussenzang 
 
Tweede lezing uit de brief aan de Romeinen (Rom. 9:1-5)  
Broeders en zusters, omdat ik één ben met Christus 
spreek ik de waarheid, en mijn geweten, 
geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg: 
ik ben diepbedroefd 
en word voortdurend door verdriet gekweld. 
Bijna zou ik bidden zelf vervloekt te worden 
en van Christus gescheiden te zijn, 
omwille van mijn volksgenoten, 
de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel. 
Dat zijn de Israëlieten, 
die God als zijn kinderen heeft aangenomen 
en aan wie Hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, 
de tempeldienst en de beloften heeft geschonken. 
Het is het volk dat van de aartsvaders afstamt 
en waaruit Christus is voortgekomen – 
Hij die God is, boven alles verheven, 
zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
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Evangelie volgens Matteüs (Mat. 14:22-33) 
Na de broodvermenigvuldiging gelastte Jezus 
de leerlingen in de boot te stappen 
en alvast vooruit te gaan naar de overkant. 
Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. 
Toen Hij hen weggestuurd had, 
ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. 
De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. 
De boot was intussen al vele stadiën 
van het vasteland verwijderd en werd, 
als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 
Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, 
lopend over het water. 
Toen de leerlingen Hem op het water zagen lopen, 
raakten ze in paniek. 
Ze riepen: ‘Een geest!’ en schreeuwden het uit van angst. 
Meteen sprak Jezus hen aan: 
‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!’ 
Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, 
zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ 
Hij zei: ‘Kom!’ 
Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 
Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. 
Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 
Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: 
‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 
Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 
De leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: 
‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ 


